Orde van dienst 27 november

1¢ Advent, dienst van Schrift en Tafel

ds. Marijke van Selm

Orgel Ron van Halen

Piano Ynke van der Wagt

Viool Romy de Winter

Met medewerking van de cantorij o.l.v. Elly Bakker

Woord van welkom

Lied 1005: 1, 2 Zoekend naar licht
Bemoediging en groet
Drempelgebed

Lied 1005: 3,5

Gebed om ontferming:

Psalm 25b Houd mij in leven (met cantorij, gemeente zingt refrein)
De wet gelezen (Ex. 20)

Muzikaal intermezzo:

‘Standchen’, F. Liszt

Kinderen
Kinderlied ‘wij gaan voor even uit elkaar’

Lezing: 2 Samuel 11: 14-27
Lied 738: 1, 3 (1: cantorij, 3: allen) Kom zing het lied van Eva

Verkondiging
‘Halleluja’ (Leonard Cohen) (piano en viool)

In Memoriam Coby Beukema
‘Only Time’, Enya

Maaltijdviering

Inleidende woorden

Tafelgebed 403¢

Tijdens de rondgang is er muzikaal intermezzo piano/viool
‘Dance of the blessed spirits’, C. W. Gluck

Afsluitend ‘Tafel der armen’ (cantorij)

Wat in stilte bloeit,

in de luwte van tuinen,

onder de hete zon op de akker,

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij,

licht in mensen,



dat wij elkaar verblijden en doen leven,

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?

En is die weelde zwelgen en van niets weten,

wie zal HEN naar gerechtigheid doen verlangen

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?

Hij die alles zal zijn in allen

heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.

Dankgebed
Mededelingen
Groeten

Slotlied: 440: 1, 2, 3 Gaat stillen in den lande
Zending en zegen



